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Biddag voor gewas en arbeid:
wijze leiders, groeiend gewas
en respect voor de aarde

BIDDAG

Van onze Geloven-redactie

Waar bidt u voor op Biddag voor gewas en arbeid?
Die vraag leverde vele gebeds- én dankpunten op.
Gebeden van anderen helpen om de gedachten

een echt andere wending te geven.

Juist in deze tijd is het belangrijk
om te bidden voor een door-
braak van Gods Geest en liefde
in deze kille wereld. Vragen of
mensen hun eigen tekortkomin-

gen in willen zien en zich willen
buigen voor de almachtige God. Deze
wereld, vol met wapens, harde woor-
den, macht en geld stevent af op de
rampzaligheid wanneer er geen
inkeer komt.

Maar er is hoop wanneer God in
levens een plek krijgt. Denk maar
eens aan de apostel Paulus. Hij ver-
anderde van een christenvervolger
in een Christusverkondiger.

Vouw daarom je handen maar en
vraag God eerbiedig wat er op je hart
ligt, en leer daarbij ook te danken
voor alles wat God ons uit Zijn trou-
we Vaderhand geeft:

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.

Jogchum Sipma, Damwâld

Waarom
bidden?

Jogchum Sipma.

Ik zou God willen vragen dat we,
nu de dagen lengen, opnieuw
kunnen genieten van de zonne-
stralen, de warmte en de regen

op z’n tijd. Dat we weer op mogen
laden van de energie, welke we ont-
vangen in de zomer en deze kunnen
en willen delen met de mensen,
dieren en de natuur om ons heen.
Dat de liefde volop aanwezig mag
zijn en al het negatieve mag verdrij-
ven.

Het zaad en pootgoed dat al in de
grond zit of gaat komen, dat daar
een zegen op mag rusten. Dat we het
de ruimte geven om te groeien, zo-
dat dit tot volle wasdom mag komen
en we aan het eind van het groeisei-
zoen een gezegende oogst mogen
binnenhalen.

Dat de boeren respectvol omgaan
met hun dieren en gewassen, die
ervoor zorgen dat we kunnen eten
en drinken. En dat wij bereid zijn
hiervoor een eerlijke prijs te betalen.

Frans Pool, Wijnjewoude

Voor zaad
en pootgoed

Frans Pool.

‘Maak ons hart onrustig God, dat het ontevreden
klopt als wij mooie leugens horen en gemakkelij-
ke woorden.’ (Opwekking 805)

Roerige tiden yn it persoanlike libben en yn de wrâld om
ús hinne freegje om stilte en ynkear, mar ek om dwers-
tinken en dwerse doggers, minsken dy’t sûnder poeha
trochsette dêr’t oaren ôfheakje.

Ik bid foar minsken mei de ynderlike frijheid om tsjin de
MAGA-streamen yn te gean, foar gemeenten dy’t de gast-
frijheid foar de dakleazen mei en sûnder papieren
rêstich trochsette mei ‘Bêd-Bad-en-deistich-Brea’.

Ik bid, dat it nije Peaske-Ljocht paadwizer is foar alle
stille krachten: bliere mantelsoargers en rommelrinners,
warbere ‘Present’-krachten en ’Fryske riders’. En hûnder-
ten waarmhertige frijwilligers dy’t de lofsang geande
hâlde fan it Kerkasiel yn Kampen – dat al hast 500 dagen
te lang duorret.

Ommers/Immers:

„Daar alleen kan liefde wonen,
Daar alleen is ’t leven zoet,
Waar men stil en ongedwongen,
Voor elkander alles doet.”

Alex Riemersma, scriba Nijkleaster

Voor alle stille
krachten

Alex Riemersma.

Met gevouwen handen
danken wij U, God, voor
de wasdom en vrucht-
baarheid.

Vele handen om te werken op het
land voor goede zorg voor de gewas-
sen.

U geeft groei door regen en zon.
Maar ook…

Opgeheven handen die U smeken
om regen die maar niet komt, ver-
trapte oogsten door oorlog en ge-
weld.

Gebalde vuisten om niet eerlijk be-
taald en verdeeld voedsel.

Gevouwen handen danken en bid-
den.

Dat wij het voedsel dat U heeft laat
groeien niet verspillen.

God, geef ons helpende handen om
voedsel wereldwijd uit uw naam te
delen en zo tot zegen voor anderen
te zijn.

Hilde Volkers, Leeuwarden
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