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B
este mensen,
De titel voor deze preek is
Amalek, en die naam komt
uit verhalen in het eerste

testament, de Hebreeuwse Bijbel.
Amalek is de stamvader van het volk
van de Amalekieten, een inheems
volk in het Midden-Oosten. De term
Amalek staat in de verhalen zo onge-
veer voor alles wat negatief is en van
de aardbodem verwijderd moest
worden. We hebben zojuist een
gedeelte gelezen uit Deuteronomi-
um waarin zeven andere inheemse
volken worden genoemd: de Hethie-
ten, de Girgasieten, de Amorieten, de
Kanaänieten, de Perizzieten, de
Chiwwieten en de Jebusieten. Met
hen mogen de Israëlieten geen vrede
sluiten; ‘Jullie moeten hen allemaal
doden! Jullie mogen geen medelijden
met hen hebben.’

Kort na de tragische gebeurtenissen
van 7 oktober 2023 waarbij veel
Joodse mensen werden vermoord,
hield premier Netanyahu een toe-
spraak waarin hij de strijd tegen de
Palestijnen vergeleek met de strijd
tegen Amalek en de andere inheem-
se volken van het ‘beloofde land’. Hij

trok de Bijbelse teksten in één keer
door naar de explosieve situatie in
Israël en Palestina van 2023. Toen ik
dit in het voorjaar van 2025 hoorde,
was ik verbaasd over mijn eigen
naïviteit.

De gebeurtenissen van 7 oktober
2023 hadden wat Netanyahu betreft
een directe legitimatie gegeven tot
de vernietiging van Gaza en de geno-
cide van een volk. Dat was dus direct
al de bedoeling geweest. In deze
politieke lijn van denken is er geen
plek voor het Palestijnse volk in
Gaza, noch op de Westbank of in
Oost-Jeruzalem. In dit spoor van
denken moet het Bijbelse Israël her-
steld worden en andere volken wij-
ken.

Exodus-motief

In de verhalen van de uittocht uit
Egypte en de intocht in het beloofde
land staat het Exodus motief cen-
traal. Een onderdrukte groep men-
sen vond de moed om op te staan
tegen de Farao van Egypte en te
strijden voor bevrijding. Ze zochten
een plek onder de zon om in vrede te

kunnen leven. Dat heeft de basis
gegeven voor het geloof van het
Joodse volk; ‘Vergeet niet dat jullie
slaven zijn geweest en dat God jullie
heeft bevrijd!’ Maar bij de zoektocht
naar een beloofd land, stuitten zij op
volkeren die daar al woonden.
De tragiek van bevrijdingsbewegin-
gen is dat de drang naar vrijheid en
ruimte soms geen ruimte overlaat
aan anderen. Dat andere mensen en
andere volken óók vrijheid en ruim-
te nodig hebben en recht hebben op
een plek onder de zon. We hebben
dit gehoord in de lezing van van-
daag, waarin er plaats noch medelij-
den is voor de andere inheemse
volken.

Zo is het in de loop van de geschiede-
nis vaak gegaan. De oorspronkelijke
bevolking van bijvoorbeeld Amerika,
Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-
Afrika moest plaatsmaken voor
vluchtelingen en vrijheidszoekers
uit Europa. Na de Tweede Wereldoor-
log werd in 1948 de staat Israël opge-
richt voor het Joodse volk dat ternau-
wernood een genocide in Europa had
overleefd. Maar wederom troffen zij
op dat grondgebied in Palestina men-

sen aan die daar al woonden. Israël
bestond niet meer vanaf het jaar 70
tot aan 1948. De Nakba (dat betekent
‘catastrofe’) van de Palestijnen, de
gewelddadige ontheemding en ontei-
gening van hun land werd de opvol-
ger van de verschrikkelijke Shoah
(ook: catastrofe) van de Joden.
‘
Legitimiteit

We zoeken vandaag niet om een
oplossing, maar eerder om wijsheid
en inzicht. De oplossing voor het
conflict lijkt verder weg dan ooit. De
extreme posities eisen een éénstaat-
oplossing. Of alleen Israël óf alleen
Palestina. De tweestatenoplossing
die sinds 1948 door de VN is aange-
nomen, kiest voor het oprichten van
twee onafhankelijke staten op het
grondgebied van het voormalige
mandaatgebied Palestina. Deze op-
lossing lijkt met de vernietiging van
Gaza steeds moeilijker te worden.
Eigenlijk zou er ‘gewoon’ één staat
komen met meerdere volken samen.
Met Israëlische inwoners die begrij-
pen dat ze op basis van gelijkheid
moeten kunnen samenleven met de
oorspronkelijke inwoners. Dat zou
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Hoe om te gaan met harde,
gewelddadige Bijbelteksten over het
Joodse volk en volkeren die dat Joodse
volk vijandig gezind zijn? Die kunnen
we bezien vanuit de woorden van Jezus;

vanuit zijn boodschap van vrede en
verzoening, van het beschermen van

kwetsbare mensen, en van zijn kritische
bejegening van heersende machten.

Hinne Wagenaar preekte erover aan de
hand van een tekst over de Amalekieten.
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recht doen aan de historie van het
land, van Palestina en Israël.

Wanneer de staat Israël verder gaat
op het spoor van de vernietiging en
verovering van Gaza, de Westbank
en Oost-Jeruzalem, dan ben ik bang
dat de staat Israël zijn legitimiteit
verspeelt. Een land dat opgericht is
na de genocide van de Tweede We-
reldoorlog kan niet overleven door
middel van een andere genocide. Dat
past ook niet bij de visie van de pio-
niers van de staat Israël. Martin Bu-

ber heeft als geestelijk pionier altijd
een staat gepropageerd voor Joden e
n Palestijnen. David Ben-Gurion
heeft als eerste president steeds
gesteld dat de Palestijnen in liefde
aanvaard dienden te worden.

In de Protestantse Kerk in Nederland
stellen wij dat wij onopgeefbaar
verbonden zijn met Israël. Ja natuur-
lijk! Jezus was een Jood, wij komen
voort uit die Joodse traditie. Wij zijn
op die manier met huid en haar
verbonden met het Joodse volk. Maar

de notie van Israël is niet hetzelfde
als de natie Israël! Veel mensen ma-
ken daar geen verschik tussen. En
bovendien, ik voel met ook onop-
geefbaar verbonden met Palestijnse
christenen. En met het Palestijnse
volk als geheel. God kan niet ge-
claimd worden. Ook het volk van de
Palestijnen is Gods volk.

Derde Testament

Ten slotte moet ik nog ingaan op een
vraag die de lezing uit Deuteronomi-
um oproept. Hoe gaan we met een
tekst om die oproept tot het doden
van een volk en maant om geen
medelijden te hebben? Ik noem dit
een buikpijntekst. Mijn lijf doet
acuut pijn bij het lezen. Ik kan de
woorden bijna niet uit mijn keel
krijgen. Maar het staat wel in de
Bijbel.

Ook hiervoor zijn een aantal benade-
ringen te onderscheiden. In de eerste
plaats de letterlijke benadering: ‘Het
staat in de Bijbel en het is Gods
Woord. Dus moeten we ons ertoe
verhouden.’ Deze benadering kan
overigens nog leiden tot veel diversi-
teit. Een andere uiterste pleit voor
het verwijderen van deze en dergelij-

ke teksten uit de Bijbel: ‘Dit zijn
onverdraaglijke en hartverscheuren-
de teksten die we niet met goed
fatsoen in de Heilige Schrift kunnen
handhaven.’

Ik zou willen pleiten voor een meer
historische benadering. In de He-
breeuwse Bijbel is een grote diversi-
teit aan teksten te vinden. Liederen,
Psalmen, gewelddadige teksten en
ook profetische teksten. Jezus heeft
zich duidelijk laten inspireren door
die profetische teksten. Hij roept op
tot vrede en verzoening, hij neemt
het op voor mensen die kwetsbaar
zijn en is kritisch tegenover de heer-
sende machten. Hij trekt dat spoor
radicaal verder tot in de Bergrede.
In dat spoor proberen wij in de
kloostergemeenschap verder te le-
ven. Wij gaan op onze eigen wijze
verder in het spoor van Jezus. En wij
zoeken in onze eigen geschiedenis
weer om teksten die daarbij passen.
Wij creëren als het ware een derde
Testament. Met daarin beproefde
teksten en liederen die passen bij
onze weg in navolging van Jezus [zie
kader, red.]. Teksten die ons helpen
bij de geestelijke oefeningen om dat
vol te houden. Teksten van stilte en
bezinning, van verbinding en vriend-
schap, van verzoening en vrede.
Wij staan dus kritisch in onze eigen
traditie. In het derde Testament is er
geen plek voor gewelddadige en
hartverscheurende teksten. We wil-
len een open en ruime gemeenschap
zijn. Een plek waar we ruimte ma-
ken voor God om mens de worden.
Zo proberen we een oefenplek te zijn
voor stilte en bezinning, verbinding
en vriendschap, verzoening en vre-
de. Amen.
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Mozes zei verder

tegen de Israëlie-

ten:

‘Straks zal de Heer,

jullie God,

jullie naar het land

brengen dat jullie

in bezit krijgen.

Hij zal de zeven

volken die daar

wonen,

voor jullie wegja-

gen.

Dat zijn de Hethie-

ten, de Girgasie-

ten, de Amorieten,

de Kanaänieten, de

Perizzieten, de

Chiwwieten en de

Jebusieten.

Die volken zijn

groter en sterker

dan jullie.

Maar de Heer zal

ervoor zorgen dat

jullie hen verslaan.

En dan mogen

jullie geen vrede

met hen sluiten,

maar dan moeten

jullie hen allemaal

doden!

Jullie mogen geen

medelijden met

hen hebben.

Schriftlezing: Deuteronomium 7, vers 1 en 2

Gij hebt uw land

begenadigd

ons leven ten

goede gekeerd

onze schande

bedekt

onze schuld weg-

gedragen,

getemd het vuur

van uw hartstocht.

Gij keerde U om

naar ons toe

Gij legde uw arg-

waan af.

Roep ons opnieuw

tot leven

geef ons vaart,

naar U toe.

Liefde, herstel ons

in ere.

Buig ons toe naar

elkaar

keer onze trage

harten

dat wij zonder

wantrouwen

ieder mens tege-

moet gaan

open en vredelie-

vend.

Laat zo de wereld

worden:

kussen van ontfer-

ming en trouw

zoenen van recht

en vrede –

vrede een zaad in

de aarde

gerechtigheid zon

aan de hemel.

Overvloed staat op

de akker

regen valt op zijn

tijd,

vruchten dragen

de bomen

rozen dragen de

rotsen:

in zo’n land wil je

zijn.

Schriftlezing: Psalm 85 (Huub Oosterhuis)


