‘Waar liefde woont
(naar psalm 133)

Dat heel mag worden mijn huis,
met al wie daar behoren,
vanouds en nieuw geboren,
gebleven of verloren -

dat heel mag worden mijn huis.

Dat groot mag zijn mijn hart
en zacht en toegenegen,

als bron uit god gekregen
tot overvloed, tot zegen -
dat groot mag zijn mijn hart.

Dat heel mag worden ons huis.
Dat groot mag zijn ons hart.

(tekst: Anneke Meiners)



