
Dat wij weer weten  
(voor Aswoensdag) 
 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd,  
uit stof van de aarde. 
 
Dat wij weer weten, 
dat Gij uw adem  
ons hebt geschonken; 
Adem in ons. 
 
Adem in ons,  
breekbaar en broos – 
kruiken van aarde, 
dat wij weer weten  
dat Gij ons vormt. 
 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 
dat wij verwant zijn:  
rotsen en gras, 
mensen en lucht,  
sterren en zaad, 
nijlpaard en musje. 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten,  
dat wij weer keren 
terug in het stof. 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij ons voegen 
in het werk van uw handen. 
 
(Andries Govaart) 
 
 


