
Ik trek mijn wandelschoenen aan 

pak mijn rugzak 

maak thee en brood klaar 

neem afscheid 

van thuis 

van wat me lief is geworden 

  

Ik ben bang 

voor het onbekende 

schrik terug voor de uitdaging 

twijfel aan de weg 

ik mis landkaarten 

en wegwijzers. 

  

Zomaar 

op pad gaan 

op uw woord 

de stad achter mij laten 

bereid zijn 

de weg met U te gaan 

  

Angst 

onmacht 

wanhoop 

en toch ook vertrouwen 

een heel groot vertrouwen 

en protest en overgave 

  

Ik geef me aan U 

ik ga met U 

ik laat los en 

hou me vast aan U 

ik doe mee 

en laat los 

  

Ik ben bereid 

omdat Gij me vasthoudt 

Ik ben bereid 

omdat Gij me roept 

  

Anselm Grün: Naar buiten geroepen  
 


