
Er moeten mensen zijn 

die zonnen aansteken, 

voordat de wereld verregent. 

Mensen die zomervliegers oplaten 

als het ijzig wintert, 

en die confetti strooien 

tussen de sneeuwvlokken. 

Die mensen moeten er zijn. 

Er moeten mensen zijn 

die aan de uitgang van het kerkhof 

ijsjes verkopen, 

en op de puinhopen 

mondharmonika spelen. 

Er moeten mensen zijn, 

die op hun stoelen gaan staan, 

om sterren op te hangen 

in de mist. 

Die lente maken 

van gevallen bladeren, 

en van gevallen schaduw, 

licht 

 

Toon Hermans 

(uit: Nijkleaster, Wurden en bylden fan ferbining) 


