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Dit éne weten wij en aan dit één 

Houden wij ons vast in de duist’re uren: 

Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 

En wie ’t verstaat die is niet meer alleen. 

 

---------- 

 

Ik werd geboren met een aard die sterk 

van zelf gaat naar de kern van alle zaken 

maar veel stond tussen mij in en mijn werk. 

Groeiende, heb ik dat op zij gezet; 

het werd al lichter, alle duisters braken 

en ik zag liefde als de levenswet. 

 

----------- 

 

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluist’ren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduist’ren 

alle warmte zou verstarren van binnen. 


