Eigen zijn
Stilte is niet
vanzelfsprekend

wie haar niet bemint
hoort haar stem niet

stilte is het zachte kloppen
aan de binnendeur

je schoenen
van de haast ontdoen

wat van buiten komt
mag even rusten

stilte vertelt je dat je ook
nog een eigen leven hebt

dat er een innerlijke ruimte is
waar geen enkele rol gespeeld hoeft te worden

in die ruimte wordt je ontvangen
omdat je iemand bent met deze naam

in die ruimte
telt louter jouw eigen zijn



