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N
a ruim tien jaar heeft Hilaard

een klooster. De officiële ope-

ning is met Pinksteren, maar

deze week gingen de deuren alvast

even open.

De Leeuwarder Courant maakte een

rondgang langs de verschillende ruim-

ten met onder anderen bewoner en

initiatiefnemer Hinne Wagenaar, die

ook dominee is in Jorwert.
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Een inkijkje in het nieuwe klooster
De eerste bewoners van een nieuw klooster in Hilaard hebben zich

ondergedompeld in hun nieuwe leven. Al zeker sinds 2012 werd er aan het plan gewerkt.
Hoe ziet zo’n klooster er eigenlijk uit?

Het klooster is bedoeld voor een bewe-
ging van mensen die een spiritueel pad
bewandelen van stilte, bezinning en
verbinding, zegt Hinne Wagenaar, die
er sinds maart woont.
„En dy’t yn de hektyk fan dizze wrâld
en ek de pine fan dizze wrâld in plak
kreëarje wolle dêr’t je optild wurde út
jesels en dêr’t je it goede fan it libben
fiere kinne.”
Aan het project werd gewerkt door
onder meer samenwerkende lokale
kerkelijke gemeenten en de Protestant-
se Kerk in Nederland (PKN).

In de middeleeuwen waren in Fries-
land nog zo’n zestig kloosters. Eind
zestiende eeuw waren die allemaal
verdwenen. Nu zijn er weer een paar,
zoals het klooster op Schiermonnik-
oog.
De basis voor het klooster is een oude
boerderij. Het was een bouwval, toen
Nijkleaster, de stichting achter het
project, het kocht. J.O.N.G. architec-
ten uit Balk maakte het ontwerp. Een
kop-hals-klooster, aldus architect Kees
de Haan.

Klooster Westerhûs

Nee, een cel mag het niet heten, zegt
bewoner Wagenaar. „Wy brûke gjin
katolike mar Fryske termen. Ytseal,
keamer.”
Wagenaar woont samen met zijn
vrouw en mede-initiatiefnemer Siets-
ke Visser in een van de drie woningen
voor vaste bewoners. „In tiny house.”
Voor zijn boeken was geen plek. Die
staan nu in de gemeenschappelijke
leesruimte.
Wie er woont, betaalt gewoon huur,
servicekosten en geld voor eten. Het
is dus niet zoals in sommige kloos-
ters, waarbij mensen al hun bezittin-

gen opgeven om vervolgens niets meer
te hoeven betalen.
Behalve de vaste bewoners zijn er ook
dertien kloosterlingen die thuis wonen.
„Tradisjonele kleasters hawwe ek wol
oblaten. Dat binne minsken dy’t der
net wenje, mar wol ferbûn binne oan it
kleaster.”
Wie wil, kan een tijdje een van de in
totaal negen tweepersoons gastenka-
mers huren. Daar komen nog eens drie
van bij. Ook het aantal vaste woningen
groeit. Zeven komen er in totaal.

Keamers

De kuilsilo stond eigenlijk bij een boer
in Terkaple. „Hjiryn komt in bank,
hielendal rûn. Kinst hjir út de wyn
sitte. Dan kinst ûnder de himel kofje
drinke, meditearje, dy weromlûke.”
De mensen van het klooster zijn van

plan om zo’n zevenhonderd klooster-
stenen van oude Friese kerken en
kloosters in de rand te verwerken, in
wat Wagenaar ‘de Kapel fan de âlde
Friezen’ noemt.

Kapel fan de âlde Friezen

Van oudsher had een klooster een
kruidentuin, zegt Wagenaar. „Dat hat
foaral mei sûnens en mei medisinen te
krijen.” De kruidentuin grenst aan de
keuken en zal vermoedelijk vaak voor
maaltijden gebruikt worden.

Krûdetún

De voormalige kaaskelder wachtte
erop om een kapel te worden, zegt
Wagenaar. „Dêr hawwe wy net lang
oer neitocht.”
Bijna iedere ochtend, middag en
avond is er een gebed. Het laatste om
kwart voor tien. „Om tsien oere giet it
ljocht út en dogge wy de doarren fan ’e
pleats op slot”, zegt Hinne. „De gasten
freegje wy dan ek gewoan nei harren
keamer te gean. Guon helje de jûnsfie-
ring net. It kleasterlibben is hartstikke
yntinsyf”, zegt Wagenaar lachend.
Het vieren hoort bij het dagelijkse
programma. Dat geldt ook voor stilte-
mediteren op de meditatiezolder.

„It ideale plaatsje is in deidiel wurkje,
in deidiel beskikber wêze foar it kleas-
ter en in deidiel foar josels hâlde. Dat
slagget no noch net.”
Wie een keer niet komt, hoeft niet
meteen het klooster te verlaten. „We
binne vroom en vrolijk.” Het moet niet
betweterig worden. „Binnen it kristen-
dom is der al safolle yntolerânsje. Wy
wolle krekt de romtinkende fariant fan
it leauwen bewarje.”

Kaaskelder

De gastenkamers grenzen aan de
binnentuin, waar nu nog alleen aarde
ligt. Veel zal er waarschijnlijk niet
komen, zegt Wagenaar. Een bloemen-
mengsel en misschien een kunstwerk.
„Yn in soad kleasters is in binnentún in
lege romte. Bewust. Omdat men seit:
we rinne letterlik om it geheim hinne
dat mei leauwen en God te krijen hat.”
„Wy witte neat seker, dus komme wy
net yn it lege midden. Dat is wat
moais. Wy binne tsjin elke foarm fan
tefolle seker witte, te folle yntolerânsje,
te folle selsferheffing.”

Binnentún


