Zacharias en Elisabet

In Israél woont een priester.
Hij heet Zacharias en is getrouwd met Elisabet.
Ze zijn al oud en hebben geen kinderen.
Op een dag moet Zacharias op reis.
Hij gaat naar Jeruzalem.

In Jeruzalem staat de tempel, het huis van God.

De mensen gaan erheen om tot God te bidden.
De priesters doen er hun werk:

ze brengen offers aan God,

ze bidden en ze zingen om hem te eren.

De priesters doen hun werk om de beurt.

Deze keer mag Zacharias de tempel binnengaan
om het offer aan God te brengen.

Hij verbrandt wierook op het altaar.

Zacharias en Elisabeth

(Kijkbijbel, p. 130-135)




De rook gaat omhoog.

Ineens staat er een engel van de Heer.

Zacharias schrikt en wordt bang.

Maar de engel zegt tegen hem:

'Wees niet bang, Zacharias.

God zal je geven waar je om gevraagd hebt:

jullie zullen een zoon krijgen.

Die moet je Johannes noemen.

Hij zal een belangrijke profeet zijn.

door hem zullen de mensen God weer gaan dienen.

Door hem zullen ze weer naar hun God luisteren. ‘
En als ouders en kinderen een hekel aan elkaar hebben |
zal hij ze weer bij elkaar brengen.’

'Hoe kan dat?'

vraagt Zacharias aan de engel.
'Mijn vrouw en ik zijn al zo oud.'
Maar de engel zegt:

'Geloof je mij niet?

Nu zul je niet meer kunnen praten
totdat jullie zoon geboren is!

En dat zal zeker gebeuren.

Want God heeft het gezegd.'




Intussen staan de mensen buiten

op Zacharias te wachten.

Ze vinden het maar vreemd

dat hij zo lang in de tempel blijft.
Dan komt hij naar buiten.

Hij wil de mensen zegenen.

Maar hij maakt alleen maar gebaren,

hij kan niet praten.

Als zijn diensttijd in de tempel om is

gaat Zacharias weer terug naar huis.

Hij kan niet tegen zijn vrouw vertellen wat er is gebeurd.
Daarom schrijft hij het voor haar op:

‘Een engel van God heeft tegen mij gezegd

dat we een zoon krijgen.

Hij moet Johannes heten.'

Elisabet is blij. 'Dit heeft de Heer voor mij gedaan,' zegt ze.



