
Gebed: Dat ons leven mag zijn als een kloostertuin

Dat ons leven mag zijn als een kloostertuin
met bloemen en kruiden
die geuren schenken, zoet en krachtig

Dat ons leven wijd van ziel mag zijn
als struiken en bomen
die zich openen naar boven, groots en groen

Dat ons leven geheim mag zijn
met vragen te koesteren
als mos op de stenen.

Dat ons leven innerlijk rijpt
als fruit aan de boom, als gewas op het land,
traag

Dat ons leven mag zijn als een kloostertuin
met in het binnenste
bron en lege ruimte.

(Sytze Ypma, 2 juni 2021)


