BIJBELS BEGIN

De levensweg van Wiep Koehoorn liep heel lang door
onderwijs en bestuurswerk, zo ook naar de bestuurstafel van
het Nederlands Bijbelgenootschap, tot hij ontdekte dat je
‘de weg’ ook letterlijk kunt lopen, en dat je daarmee een
‘nieuw begin’ kunt maken. Als een Emmaitisganger in het
heden, wandelend, om onderweg te ervaren dat je nooit
alleen bent. ‘De top 3 van Bijbelse woorden en zinnen van
een bestuurder, die wandeiaar werd, en op

Zijn pad ging smullen van het'levén'."

Top 3 Bybelteksten OUér
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“Dit is het verhaal van de Emmatisgangers. En
juist deze zin drukt goed uit wat ik samen met
mijn vrouw Durkje heb ervaren tijdens onze
pelgrimages. Ik hoopte met de pelgrimstocht

: 'na;a‘r Santiago de Compostela op een doorgang naar
~ nieuw leven, want ik was behoorlijk ziek geweest, had i

 door een zware hernia zes weken niet kunnenlopen.

Dan slaat de angst je om het hart, en wordt W de-

len tijdens ennaje genezing als een nieuw be

opnieuw smullen van het leven. Mijn vrouw er

zijn in die jaren gaan lopen, om er nooit meer
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God geeft ook ons opdrad]

in hetleven, en daarb1] e vertrouwen op Hem.
Als we reizen naar de uiteinden der aarde, mo-
gen we het Evangelie vérkondigen. Die uitein-
den zijn overal in de wereld. Dat evangelie kan ook hier
in Eryslan klinken. Als wé in de Bijbel lezendat de ark
van Noach wordt gebouwd, mogen wij ook in datzelfde
G—od SVertrouwer ¢ denken Waarom bouwen wij dan niet
een nieuw Klooster in Fryslan? Hetkan eigenlijk niet,
het gaat onze talenten te boven. Daar heb je weer dat
hinderlijke vooroordeel. Weg daarmee, Want ik werd
geroepen: Wiep, je moet meebouwen aan Nijkleaster
Dan voel ik me regelmatig Noach, en deel ik met Noach
zijn Bijbelse verhaal Dan mag ik vertrouwen en zal ik
ervaren dat God met ons optrekt. Hoe krijgen we tach
al dat geld in een jaar tijd bij elkaar voor ons nieuwe
klooster? Komt het ooit voor elkaar? Het lijkt te groot
{voor ons mensen. En toch doen we het in vol vertrou-
wen op God. Er .opeens dat de boerderij die
vdaar_m te vestigen, op

\

Bijbeltekst, met oude papieren van nieuw vertrouwen.
En ik voel me gezegend dat ik ook hier als Nijkleaster-
bestuurslid een bijdrage aan mag leveren. m

Wiep Koehoorn lS s
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4x Ik begin, jonge religieuzen doen hun verhaal
De dag begint in het klooster |

Zr. Adriana (93) floreerde in de kraamzorg

Jong naast oud in het klooster, 4 interviews over
het wederzijds wennen

Boxmeer, waar Titus Brandsma karmeliet werd

Geert Derkse, opnieuw beginnen na pensioen
Paul van Geest gegrepen door woestijnvader Antonius
Jan Bart Boerwinkel gooit het roer om

Antoine Bodar over leven met depressie

Ietje Hofman vult Karmelklooster in Drachten met nieuw elan

Pastor Leo Nederstigt rondt het leven af, ‘Tk hou van jou’

Ton Schulten uit Ootmarsum schildert het bovenaardse licht |

De kunst van het beginnen

Gedicht Gabriél Smit

Column Ben Tiggelaar, spiritualiteit als lekke band
Babyhuis met steun van Kansfonds

De Bijbel-top 3 van Wiep Koehoorn

Column Wil Derkse op een kwetsbaar moment

De inspiratie van kloostermensen in citaten

Column Erik Borgman over Thomas Merton
Maria van Mierlo Rubriek Levenslessen
ABC van het Begin door Maria van Mierlo
Tini Brugge Rubriek Groen & Groei

Jongeren komen zichzelf tegen in klooster Huissen
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