
Nieuwjaar 

 

Goede God,  

we zijn een nieuw jaar begonnen.  

Het is nog onbevlekt, ongebruikt.  

Het ligt voor ons als iets nieuws.  

 

In alles wat nieuw is,  

schuilt de belofte dat ook in ons alles vernieuwd wordt,  

dat het beter wordt.  

 

De eerste uren van het nieuwe jaar zijn alweer voorbij.  

Zo wordt het nieuwe met iedere seconde een stukje verder verbruikt.  

Schenk mij behoedzaamheid,  

zodat ik het nieuwe dat u mij aanbiedt,  

met een nieuw hart opneem,  

zodat er iets nieuws in mij kan groeien.  

 

Vernieuw mijn hart,  

vervul met uw Geest  

mijn relaties, mijn vriendschappen,  

mijn partnerschap,  

mijn omgang met mijn collega's.  

 

Geef ons een nieuwe kans,  

opdat we nieuwe wegen met elkaar mogen gaan,  

opdat er iets nieuws in ons kan groeien.  

 

Zegen dit nieuwe jaar,  

opdat het een jaar van heil wordt,  

opdat wonden helen, wat gebroken is verbonden wordt  

en wat verstard is opbloeit tot nieuw leven. 
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