
Naar Psalm 128 
 

Gezegend de vreemde snuiter,  
het buitenbeentje, de eenzame, die niet  

gezien wordt, de angstige vluchteling,  
brillenjood, hazenlip, stotteraar.  

 
Gezegend de achterblijver, de opgejaagde,  

de mens voor de troepen uit, de meningloze,  
betweter, schreeuwlelijk, leeghoofd. 

 

----- 
 

Aan één tafel zul je zitten,  
eten wat het werk heeft opgeleverd,  

delen het brood, water schenken  
in de beker van je naaste.  

 
Genieten zul je van de stralende  

gezichten om je heen, trots zijn  
op ieders bijdrage aan dit geheel.  

Zorgzaam de mannen, krachtig  
de vrouwen, en kinderen reikend  

naar de wijsheid van de ouden.  
 

Gezegend de mens die zich verheugt  

in het visioen, droomplaats van vrede.  
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Naar de Psalmen. Hertaalde psalmen met antifonen 
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