
Veni, Sancte Spiritus  
 

 
 
 
Kom, Geest die heilig is, 
doordring ons met de stralen  
van Jouw hemels Licht. 
 
Kom, Moeder van de armen, 
kom, Jij die alle gaven schenkt, 
kom, Licht in onze harten. 
 
Allerdiepste Troosteres, 
liefste gast van onze ziel, 
zoetheid en verkwikking. 
 
In het zwoegen ben Jij rust, 
verkoeling in de hitte, 
in het wenen troost. 
 
O allerzuiverst Licht en Vuur, 
vervul de meest intieme grond 
van elk hart met geloof. 
 
Zonder Jouw goddelijke kracht 
is er in ons mensen niets, 
is er niets onschuldigs. 
 
Reinig wat bezoedeld is, 
bevloei al de verdorde plaatsen, 
genees wat ziek gewordne is. 
 
 
 
 

Maak alles wat verhard is zacht, 
koester wat kil is, maak het warm 
breng al wat afdwaalt weer op weg. 
 
Geef allen diep geloof in Jou, 
geef allen grenzeloos vertrouwen, 
geef ons Jouw zevenvoudig heil. 
 
Geef ons de deugd die vruchtbaar is, 
geef dat ons heegaan zalig is, 
geef vreugde tot in eeuwigheid. 
 
(Vertaling Ton Lathouwers.) 
 
 


