Leren van de natuur

we leren van de zon om te verwarmen,
van de wolken om te zweven,

van de wind om leeg te waaien

van de regen om te stromen

we leren van bloemen om te stralen

van bomen om standvastig te zijn

van bladeren in de herfst om los te laten
van struiken om in de lente te vernieuwen

we leren van de stenen om stil te liggen
van de aarde om moeder te zijn

van de maan om te veranderen

van de sterren dat we met velen zijn

we leren van de seizoenen
dat we steeds opnieuw mogen beginnen
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