Leer mij langzamer te lopen

Leer mij langzamer te lopen, Heer.

Geef'mij te midden van de verwarringen van de dag
de rust van de eeuwige bergen.

Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.

Laat mijn versnelde pas vertragen

met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.

Leer me langzamer te lopen,

om een bloem te zien,

een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,

een paar zinnen in een boek te lezen.

Leer mij langzamer te leven, Heer

en geef me de wens

diep in de eeuwige grond te wortelen,

opdat ik groei naar mijn ware bestemming.

(Anselm Griin, Mijn Gebedenboek (2011), 78)



