
 Heer, laat ons niet wonen in het verleden, 

 noch ons zorgen maken over de toekomst. 

 We kunnen niet ongedaan maken wat is geschied, 

 we kunnen niet voorzien wat gaat komen. 

 

 Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede, 

 liefhebben en geliefd worden, 

 Genezen en genezen worden. 

 

 Wij geven het verleden aan u 

 en rusten in uw vergeving. 

 Wij geven de toekomst aan u 

 en rusten in uw Liefde. 

 

 Wij leven in uw licht, 

 open onze ogen opdat we zullen zien. 

 We leven in uw liefde, 

 laat uw liefde door ons stromen 

 tot vervulling van uw koninkrijk. 

 

 Amen 

 

(Jan Wolsheimer) 


