
Pelgrimeren  

 

Eeuwige  God,  

in het geraas van ons bestaan  

en de drang tot leven  

spreken we U aan;  

bezweet en vermoeid,  

gespannen en onzeker.  

 

Ons leven is als pelgrimeren:  

als gaan over een dijk,  

met regen in ‘t gezicht  

met striemende, dwarrelende winden,  

met naast ons het kolkende water,  

dat zich omhoogstuwt tegen de boorden van gras en klei.  

 

Eeuwige God, reis mee met ons,  

pelgrims door laagland.  

Geef adem om voort te gaan. 

Waak over ons in de slaap. 

Doe ons opstaan wanneer de nieuwe dag begint, 

en wij, pelgrims, 

nog meer vertrouwd raken met elkaar 

en we elkaar bij de naam noemen, 

als we durven. 

 

Geef dat we ook U vertrouwd  durven aanspraken: 

want een druppel jou  

is ons meer waard dan een rivier vol water. 
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