
Huis om stil te zijn 

  

Uit straten ronkend en rumoerig 

heb ik een weg, een plek gezocht; 

ik vond, het hart beklemd en roerig, 

een huis gebouwd uit ademtocht.  

  

Uit woordenvloed ben ik gekomen, 

genaderd tot de bron van rust; 

niet om er zomaar weg te dromen 

maar stil te zijn naar hartelust. 

  

Hier klinkt de taal niet angstaanjagend 

en daal ik tot mijn wezen in, 

in stilte die bevrijdt, ontwapent: 

een stem die spreekt van dieper zin. 

  

Het veilig masker mag doormidden, 

ik toon mezelf een waar gezicht; 

terwijl – geopend – handen bidden: 

ontvangend, weerloos, vederlicht. 

  

Ik voel me als herdacht, herboren –  

het eelt, de ziel opnieuw doorbloed; 

ik ga, weer mens als ooit tevoren, 

de wereld anders tegemoet. 

 

(E.Dam) 


