Aanmoediging voor pelgrims

Houd moed, broeder, struikel niet,

ook al is uw weg donker als de nacht;
er is een ster om de nederigen te leiden;
vertrouw op God, en doe wat goed is.

Ook al is de weg zwaar en vermoeiend,
en is het einde nog lang niet in zicht;
bewandel die moedig; sterk of zwak,
vertrouw op God, en doe wat goed is.

Sommigen zullen u haten,
anderen zullen u liethebben,
sommigen zullen u vleien,
anderen zullen u minachten;
wend u af van mensen,

en richt uw blik omhoog:
vertrouw op God, en doe wat goed is.

Eenvoudige regel en veilige leiding,
innerlijke vrede en innerlijke macht,
ster die op onze weg bij ons blijft -
vertrouw op God, en doe wat goed is.

(Norman Macleod 1812-1872)



